
Clara 

 

ik heb mijn weg gevonden 

ik ga in het spoor van Franciscus 

 

een gek, zo sprak men over hem 

ook bewondering klonk door 

hij houdt wel vast aan zijn ideaal 

zijn manier van leven spreekt aan 

radicaal in onze roerige tijden 

een nieuw geluid 

 

ik was nog jong, een tiener nog 

de overtuiging groeide 

zijn woorden steunden mij 

de Heer trok aan mij 

een andere weg door het leven 

een weg naar het Leven 

 

ik ben op de weg 

en laat mij leiden 

 

Theo Reuling ofs 

11 augustus 2014 


